13th Knowledge Seekers Workshop — June Sth 2014

Vertaald door Lumion Creations

Hoofdonderwerpen van deze workshop

- Het veranderen van het verloop van de mensheid

- Periodiek systeem / Verder gaan dan het beperkte denken
- Epileptische aanvallen

- Toevluchtsoord worden in de ruimte

- Kijk naar de totaliteit, niet naar de reactor

- Werkelijke Doel van deze Werkplaatsen

- Hoe meer je geeft, hoe meer je krijgt om te geven

(:00) De heer Keshe begint abrupt... Maar we beginnen het proces van Vrede als een ras, niet
door namen, en dit is het doel van deze brief (ik denk dat hij spreekt over de brief voor vrede
in ruil voor technologie). Lever een kopie van deze brief aan elke priester, elke heilige man
die je kent. Vraag hen als mensheid om de mensheid te verenigen, door hun zielen, maar niet
in de naam van welke religie dan ook. Dit staat op onze routekaart. Zelfs als je een beeld
aanbidt, zet deze brief dan voor het beeld. Zo zullen wij als één ras de koers van de mensheid
veranderen, de man van de Fysiek die dit doet voor het verkeerde voordeel. Dit is het moment
om dingen te veranderen overeenkomstig onze wens, onze wil, in overeenstemming met wat
we weten en waar we willen zijn. (:02) We zijn gekomen op een moment van verandering,
maar de verandering moet op een zeer vreedzame manier komen, we vragen om de kerken te
sluiten, je bidt nog steeds met de kanalen waarmee je vrede vindt met jezelf en je ziel
waarmee je het contract hebt, wat je religies noemt. Dit is de weg die we volgen voor de
verandering. We zullen om 11 uur ontmoeten in de Vaticaan en we geven het bericht. We
weten dat zij het Wereldvrede-verdrag hebben ontvangen, nu voegen we de andere twee
documenten toe.

Als de paus als de grootste wereldleider in de naam van God, in de naam van de Schepper, de
hand zou uitsteken naar de rest van de andere religies om allemaal in vrede bijeen te komen,
dan is er een probleem hiermee, moslims zullen niet naar het Vaticaan gaan, noch de
boeddhisten of de joden, omdat zij het als onderwerping zouden accepteren, en dit is tegen
hen. We bieden hier het huis aan voor de bijeenkomst, omdat dit een neutrale plaats is. Hier is
het ingesteld voor de bijeenkomst van wereldleiders en geen centrum. (:06) De man die de
kogel afvuurde om te doden, is verantwoordelijk voor zijn ziel, plus de man die de kogel
ontwierp en de man die de oorlog opzette om dat doden te doen. Dus de straf gaat de lijn
helemaal af. De meerderheid van deze oorlogen zijn gecre€erd in de naam van God in
verschillende vormen of vormen. Dus nu is het tijd om dit allemaal te stoppen! Degene die het
afvuurt maakt niet uit welke religie hij draagt, is even schuldig als de man die het ontwierp en
degene die op de knop drukte voor de kogel. Niemand om de schuld te geven, maar iedereen
om te begrijpen! Dit gebeurt niet van de ene op de andere dag, er zijn zoveel kogels gemaakt,
ze willen ze gebruiken. We vragen de wereldleiders om vrede, ze dachten dat dit gewoon een



gesprek was, maar als je niet luistert, zullen we de kracht laten zien, op een zeer eenvoudige
en effectieve manier, door de kracht van de technologie, dan zouden de wereldleiders de
mensen moeten volgen, dat is wanneer de chaos gebeurt, de revolutie die nergens naartoe
gaat. De richting moet komen via de wereldleiders. (:09) Elke van jullie is een Messias als je
de richting van de koers van de mensheid kunt veranderen! (:10) Ik bid dat dit huis hier het
huis van Vrede wordt. Ze kunnen de rijkdom behouden die ze hebben gecre€erd, God heeft de
rijkdom van het Universum, dit is niets anders dan stof.

Nu begrijp je waarom het de 13e is, het is het einde van het verleden en het begin van de
nieuwe tijd, en als mensheid hebben we het gepland, niet we volgen het, en wanneer men deze
eenheid kan brengen, dan kunnen we de ruimte voor de mens openen. We delen de kennis
vrijelijk, nu delen we de Vrede vrijelijk. Geef dit aan iedereen op de 16e dag, de dag van de
unificatie van God. Maak je geen zorgen of ze je brief zullen verbranden wanneer je deze aan
mensen geeft, het gaat om de manier waarop je het vanuit je Ziel geeft, dat is wat telt. (:14)

Keshe spreekt over de brief die ze naar de strafrechtbank hebben gestuurd. (:15) Er zijn veel
vragen over de tabel van Mendelejev, over hoeveel elementen we kennen. Ik leg het op een
andere manier uit. Als je kijkt naar H en He, is het verschil in de hoeveelheid MaGrav-velden
in één pakket van het Plasma van dat element, He heeft net iets meer dan H, iets andere
formatie, dus noemen we het He. Nu heeft de mensheid toegang om elke hoeveelheid
verschillende MaGrav-velden te creéren, in de toekomst zul je in staat zijn om alle elementen
in de Mendelejev-tabel te produceren. De vraag is, verandert dat de beperking van elementen?
Breid je horizon verder uit dan wat je geleerd hebt om te bekijken. Elke ster is een centrum, is
een neutron, een centrum van een systeem, en het heeft elektronen die we planeten noemen,
we noemen het een atoom op een kleinere schaal en een Zonnestelsel op een grotere schaal.
Elke ster, elk element is één entiteit. De mens met zijn beperkte kennis heeft net een gevoel
gevonden. De Mendelejev-tabel, het aantal elementen is gelijk aan het aantal sterren en
sterrenstelsels en het Universum dat binnen het horizon van de mens ligt. Er zijn geen
fantasieén of exotische elementen meer. De Mendelejev-tabel is niet eens de eerste stap in het
aantal elementen in het Universum. Dit is wat de mens kon begrijpen en nu openen we de
deur naar verder kennis. Je moet zoeken naar openheid, niet naar een enge manier van
denken.

(:22) Keshe spreekt over de intenties van geven en ontvangen met de reactors en hoe dit het
gedrag van de reactor en de centrale kern verandert. Wanneer je deze brief aan de Paus of de
priesters geeft, is het niet de Fysiek, het is de gedachte die je geeft en de gedachte zal hun
zielen veranderen en door hun zielen accepteren ze de daad. Er is een verzameling en begrip
tussen alle niveaus van de Creatie! Het is de mens die zichzelf beperkt omdat hij kan hebben,
wat hij kan beheren. En als je voorbij dat punt gaat, ontdek je dat je het moet afwijzen, er is
niets mis met de wetenschap, met de technologie, het is dat je brein niet in staat is het te doen.
Wanneer je brein zoveel informatie cre€ert en het lichaam het niet kan accepteren, is er een
schakel in je brein, het stopt, dit is hoeveel informatie ik naar het lichaam kan sturen, en als de
informatie te veel is en het schakelt uit, schakelt het brein uit en kan het dat niet accepteren,
dus wat gebeurt er? Je krijgt spasmen, je krijgt een schok, en op veel manieren noemen we het
epileptische aanvallen, dit is geen ziekte, het komt door de hoeveelheid informatie die in het
brein is gecreéerd die niet door het fysieke deel kan worden verwerkt. We moeten de schok in
hetzelfde proces cre€ren, in Vrede. (:26) Je moet de interactie begrijpen en wat je produceert
wanneer te veel informatie wordt gegeven. Wanneer je te veel informatie aan het brein geeft



en het lichaam het niet kan verwerken, stopt het lichaam, dan krijg je de epileptische aanval.
Het is hetzelfde met de menselijke soort, wanneer je te veel geeft, geeft de Ziel aan het
lichaam, maar het lichaam kan het niet verwerken, dan krijg je de uitbarstingen en het brein
stopt, omdat het te veel is voor hen om te verwerken. Verwacht niet dat iedereen met open
armen naar je toe komt voor wat je hebt te geven, omdat ze veel dogma's en veel valse
overtuigingen opzij moeten zetten. We zijn blind geworden, waarom maakt de kleur uit?
Waarom maakt ras uit? Heel snel zullen onze kinderen vluchtelingen worden in de ruimte. In
mijn leven, waar ik niet kon leven, was mijn huis bedreigd, ik moest toevlucht nemen in een
ander land, nu we de ruimte hebben geopend, en in de tijd zal deze planeet onder een soort
zelfvernietiging komen.

Wanneer we ons huis verliezen, wat worden we dan? We worden vluchtelingen in de ruimte.
Dit is eerder gebeurd, en we moeten ergens vinden, een plek waar we in staat zijn te zijn,
vechten we als er daar leven is om voor te vechten, of delen we en laten we hen met ons
delen? En de mensen in de ruimte hebben de kennis van de gedachte. Dus zullen we vroeg of
laat vluchtelingen in de ruimte worden. Wat dragen we van deze planeet met ons mee: de
liefde, de zorg of de gevechten met de religies? Of gaan we als verenigd en vechten we waar
we ook gaan, voor niets, omdat het vaderland verdwenen is. We dragen God in onze zielen,
niet in het hart van het menselijke lichaam! (:30) Dus we zijn vluchtelingen, we vinden een
plek waar we huis noemen, en dan gaan we door met hetzelfde probleem dat we hier
gecre€erd hebben? Of zullen we onderwerp zijn van vernietiging omdat ze dit gedrag niet
accepteren? Er zijn vluchtelingen hier op deze planeten, ze waren onder ons, maar ze hebben
de vorm of gedaante aangenomen die de mens laat zijn zoals ze zijn. Dit zijn geen theorieén,
heel snel kun je denken.

De mens zal de handen moeten schudden met de mensen van het Universum om de mens te
laten doen wat zij hebben gedaan. De politie van de Ethos is om zich niet te bemoeien, anders
zien we geen evolutie. Wanneer je geen huis hebt, is elke plaats waar je je thuis kunt voelen
welkom. We zullen je niet leren hoe je de reactors bouwt, maar we laten de gevolgen van de
reactor zien en de effecten van de reactor. Bij het proberen de technologie te ontwikkelen,
loop weg van het kijken naar de reactor, kijk naar de totaliteit van wat deze reactor zal bieden,
wat dit je geeft, wat het van je neemt. Wanneer je van de systemen neemt, zie je dat het nemen
van alle mensen ongeveer hetzelfde is, maar wanneer je naar de cijfers kijkt over geven, is het
anders, en degenen die doen alsof ze heel gul en genereus zijn, zijn in werkelijkheid de
slechtste, omdat ze eigenlijk degenen zijn die willen nemen, maar anders praten. De systemen
liegen niet! En de gegevens die ik heb gezien, zijn precies wat ik in hun zielen heb gezien,
niets is verborgen. Dit is de manier waarop ze proberen hun eigen bestemming door hun
zielen te dicteren.

De centrale reactor ontvangt alle kennis van de KS, maar deze centrale is niet bedoeld om een
tempel te worden, maar een plaats van vrede en kennis. (:34) Het hele punt van deze
workshop gaat niet over hoe je Gans of nano-materialen maakt, het is om te laten zien hoe je
de kennis kunt gebruiken om een nieuw pad voor de mensheid en voor jezelf te maken! Als je
denkt dat je onsterfelijk zult zijn door te weten hoe je voedsel en energie maakt, is niets in het
Universum onsterfelijk geweest. Dus het hele proces is hoe we kunnen dienen, om anderen te
geven. Probeer sensoren te maken voor je dynamische systemen, en dan begin je de betekenis
van je eigen ziel te begrijpen en kun je niet tegen haar liegen. Filantropen zijn tegenwoordig
het woord, maar als je ze observeert, zijn zij degenen die meer geld nemen dan ze weggeven.



De heer Keshe spreekt over de Bill Gates Foundation en de miljarden dollars die daaraan zijn
besteed. Als het doel is om te dienen, waarom hou je dan dingen voor jezelf in je eigen
schuilplaats? God heeft geen banken nodig, wanneer je een bankrekening opent en je
middelen erin zet, betekent dit dat je wilt vasthouden en niet wilt delen. Dit moet stoppen! Het
hele doel is om aan anderen te geven als een ziel <audio breekt>. Religies zijn voorbij! Nu
werken we als Eén! Deze unificatie komt van de Ziel. Hoe meer de andere Ziel neemt, hoe
meer ik ontvang om te geven. Je zult ontdekken dat hoe meer je geeft, hoe meer je zult
ontvangen om te geven. Nu heb je een manier gevonden om je zielen te testen, de ware
betekenis van je eigen intenties! Dan begrijp je dat je niet kunt liegen. Door naar de Vaticaan
te gaan op de 16e zullen we niets verstoren, maar we geven onze zielen. In het overdragen van
de Ziel zetten we de nieuwe scéne neer. De kennis moet samengaan met wetenschap, en de
wetenschap moet samengaan met de kennis van het gedrag van de mens in respect voor
zichzelf en anderen, niet fysiek.

(:43) Keshe spreekt over Steve Jobs en het vreselijke leven dat hij had, als gevolg van het
"vergiftigen" van andere mensen die voor hem werkten. De echte vreedzame man sterft in
vrede. Je hebt geen straf nodig, de demonen waar je 's nachts mee slaapt, zijn je straf, je straft
jezelf! Deze technologie brengt je je eigen dag van oordeel! De manier waarop het Universum
werkt: je neemt niets, tenzij het je wordt gegeven, en je geeft alles wat op een gegeven
moment iemand die het nodig heeft, kan gebruiken. Dan komen we in balans en is dit de
reden waarom deze technologie is gekomen. (:49) Jij bent de verzameling van je vorige
generaties, want wat je draagt is wat je hebt gekregen voor wat je bent als een verzameling
van het verleden.

De dag van oordeel ligt voor je, voor jezelf! Er is geen Hemel en Hel, de Hel komt wanneer je
moet begrijpen wat je moet loslaten wat verkeerd was, en de Hemel komt wanneer je weet dat
je vrijelijk gegeven wordt en je in het proces bent om gelijk te zijn en correct te zijn. (:53)
Keshe spreekt over hoe mensen boos op hem waren omdat er geen leider was, en hij zei dat
hij een cirkel met stoelen maakte en hoe dit de bijeenkomst veranderde; er was totale
verstoring in het gedrag. Keshe diende hen en dit schokte hen. (:58) Als ik over reactors
spreek, zijn er veel vragen, maar niet nu. Maar zo zijn de dingen.

(1:05) Vraag over reactors, er zijn er zoals diamanten in zijn productie van Gans, en zijn vraag
is over de hoeveelheid vet die hij produceert. Keshe: Het tempo van de productie van vet aan
de bovenkant is in overeenstemming met de Gans-materialen die in de vloeistof worden
geproduceerd volgens de stroom van de stroom. Eén elektrode is de Zuidpool en de andere is
de Noordpoolstroom, dan heb je een stroom van elektrische stroom, niet van elektronen, maar
van Plasma.

(1:26) De discussie gaat door over de productie van Gans. (1:49) Alles wat je nano-coat is
zwart, het maakt niet uit welk materiaal, het is niet de materie die zwart is, het is het MaGrav-
veld dat onder de bovenste laag ligt tussen de duizenden lagen. Wanneer je dat atoom als
Nano vrijgeeft, neemt het zijn eigen vorm aan, wordt het onathankelijk, wanneer dit
verandert, verandert het de kleur en de veldsterkte met betrekking tot het gezichtspunt. Een
voorbeeld van de CuO2 die groen was en wit wordt, precies zoals de kleur van de hersenen
(Keshe spreekt hier over de centrale reactor die de kennis van de KS in het lab absorbeert en
de kleur van de hersenen krijgt). Wanneer de foetus wordt gemaakt in de baarmoeder van de
moeder, is er geen hersenen, wanneer de opsluiting van de structuur van de hersenen de



velden naar het centrum terugbrengt, die alle velden van de materialen zijn, zet dit het vlees
en het bloed om naar het niveau dat de zenuw wordt, het is de opsluitingsconditie die het
mogelijk maakt dat de materie van de ene staat verandert en in de Gans-staat verandert, en
wanneer het in die positie verandert, krijg je de créme kleur, de nano-coating van de
hersencellen. De communicatie in het spierweefsel gebeurt door Cu en niet door zenuwen.

(1:55) Je hebt één reactor die je de hersenen noemt en een andere die je de darmen noemt. Het
gesprek gaat verder over de reactors. (2:10) De heer Keshe verlaat. Marko pakt op en spreekt
over de reactors en dat ze magnetische sensoren rond de reactor hebben geplaatst.

(2:43) De heer Keshe komt terug en spreekt over de relatie tussen een bloem en de reactors.
(2:45) Armen spreekt over zijn reactor.

(2:49) De heer Keshe adviseert om Gans damp niet in te ademen en Gans niet aan te raken,
we moeten leren over de bijwerkingen ervan. (3:04) Keshe spreekt over systemen die kunnen
leviteren, die nooit zullen vliegen, omdat in het materiaal dat ze produceren ze een MaGrav-
veld creéren, wat het maximale is dat dat veld kan creéren tussen dat materiaal en het
MaGrav-veld van de Aarde. Nu vertaal je dezelfde kennis naar Gans. (3:07) Buiten de huid
accepteer je de atmosferische materie, binnen je huid, na drie lagen, accepteer je een toestand
die Gans is, doe hetzelfde met je reactors.

(3:12) Keshe zegt dat ze misschien de wortels voor Diabetes type 2 hebben gevonden. Een
dame die deze systemen gebruikte, stopte met het gebruik van insuline.

(3:16) De heer Keshe bedankt Rick om de mensheid op te zetten om met de Messias te lopen,
we zijn allemaal Messias. Als mensheid hebben we ons ingesteld om de manier waarop we
denken over hoe het leven zou moeten zijn, te veranderen, en we dragen andere mensen met
ons mee. We moeten het voorbeeld zijn en niet proberen onze ideeén af te dwingen, maar we
moeten de mensen vertellen hoe wij denken en hoe dit bereikt kan worden.
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